
Our Hero

You held our hand
When we were in need
You caught us when we fell
You are the hero of our lifes

And everytime we think of you
Our hearts still fills with pride
Though we will always miss you
We know you are by our side

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you are watching over us
Until we meet again

We love you.



Rob Oosterboer

 *  14-11-1962                                                                         † 31-7-2015
17-9-2008

Parnassialaan 57
3222 VR  Hellevoetsluis

In plaats van bloemen, liever een gift voor de Stichting Ambulancewens,
hiervoor zal er een collectebus bij het condoleanceregister aanwezig zijn.

Agnes

Meggie en Erwin, Tygo,
Gaby en Dennis,
Iris
Jirina
Mathijs

Koos Hubert
Ineke en † Ab Oosterboer

Mochten mensen mijn uitvaart, volgens sommige mijn afdaling naar de hel, willen
bijwonen dan graag “As you are” geen zwart.

Op www.kievit-uitvaart.nl/requiem kunt u herinneringen aan Rob plaatsen, een foto,
persoonlijk bericht of condoleance achterlaten. U logt in met de naam:
Rob Oosterboer en toegangscode: BNHVYD

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op woensdag 5 augustus 2015 om
14.00 uur in het “Uitvaartcentrum Kievit”, Stoofweg 2 te Hellevoetsluis.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren.

We zijn er naar toe gegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons
moeilijk. Op 31 juli 2015 is overleden mijn geweldig lieve man, onze onvergetelijke
vader, onze bijzondere opa, onze lieve zoon en onze grote stoere broer

Never let the fear of dying, keep you from living you life.
Je hebt het goed gedaan.

Anyone can give up,
it’s the easiest thing in the world to do.

But to hold it together when everyone would understand
if you fell apart, that’s true strength


